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Tuut tuut 

Wat vliegt de tijd toch snel, het clubfeest is 
nog maar amper voorbij en nu is het al eind 
juni. 
 
Onze vijfdaagse naar Bourgondië organiseren, ging ge-
paard met zware obstakels, zoals we nog nooit meemaakten bij 
het inrichten van een meerdaagse. Normaal deden we de organi-
satie van een meerdaagse in Frankrijk steeds samen met Martine 
en Hugo, door Hugo’s ziekte stonden we er alleen voor. Daarbij 
kwamen dan nog de vele vooronderzoeken en de operatie van 
Monique. 
 
Ons hoofddoel was Guédelon bezoeken, waar we geconfronteerd 
werden met iets wat we nergens anders kunnen vinden: de dag-
dagelijkse werkwijze van arbeiders in methodes en in een orga- 
nisatie zoals in een middeleeuwse werkplaats. Eindigt daar het 
avontuur? Niet als alles goed gaat, want er bestaan al plannen om 
een cisterciënzerpriorij opnieuw op te bouwen, dit is een bouw-
werk van een heel andere orde en met een eigen symboliek. 
Omdat Guédelon ons hoofddoel was, moesten we wat inleveren 
wat het hotel betreft. 
 
Al bij al was het een reis naar het verleden: atelier Bernasse, 
restaurateur van oldtimers met een museum; een windmolen met 
inklapbare wieken – nog nooit gezien; het bezoek aan een car-
rière waar iedereen met volle aandacht naar de uitleg luisterde; 
Auxerre met zijn oude stadskern …. In het kader van een hotel 
bezochten we een museum met kostuums uit de 17de en 18de 
eeuw, daarna een wijnkelder waarvan de geschiedenis teruggaat 
tot de 11de eeuw.  Voeg daarbij het prachtige parcours langs de 
Yonne, de wijnvelden en de bossen – het was opnieuw zeer leer-
rijk en interessant.  Dankzij de hulp van Greta en Stéphane was 
deze reis geslaagd. 
 
Maar nu kijken we uit naar onze zomerritten doorheen Henegou- 
wen en Vlaanderen. 

Jullie voorzitter - Tuut Tuut

Met dank aan
Edith en Julien, Jean-Luc en Jac-
queline
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Rond 9u30, verzamelen geblazen in café ”De 
Rustberg” in Schepdaal, waar we eerst nog 
even kunnen genieten van een koffietje of an-
der drankje en wij ons roadbook ontvangen. 
 
Maggy en Willy overhandigen ons, naar tra- 
ditie, een welkomstgeschenk en deze keer 
in de vorm van een fles bier van de brouwerij 
Bertinchamps. 
 
Het startsein wordt gegeven om 10 uur en alle 
motoren gaan aan de praat; met 32 oude bo-
lides start de “Baronrit”. 
 
Het regent niet maar de zon is spijtig genoeg 
niet van de partij. 
 
Via landelijke wegen rijden we voorbij de ge- 
kende Brouwerij Lindemans, richting Vlezen-
beek en Sint Pieters Leeuw.  Café ‘t Vagevuur 
herinnert ons aan Hugo want vandaar vertrok, 
nog niet lang geleden, de rit ter nagedachtenis 
van Hugo. Het doet toch wel iets met een mens 
… 
 

Verslag Baronrit 2017
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We rijden voorbij het Coloma Park, met de 
prachtige rozentuinen die echt de moeite 
waard zijn om te bezoeken! 
 
Na het Krabbos te zijn doorgereden, trekken 
wij richting Braine-le-Château, Braine l’Alleud 
en rijden zo naar Waterloo waar rechts de 
Leeuw van Waterloo staat te pronken. 
 
Nog steeds langs mooie maar hobbelige 
baantjes rijden we door Ways. 
 
In Genappe konden wij de gekende suikerfa- 
brieken zien staan, maar die intussen volledig 
gesloten zijn. 
 
Een andere bezienswaardigheid is de Abdij van 
Villers La Ville. Over een fel gehavende baan 
van “kinderkoppen” rijden wij voorbij de “Ferme 
de Colombier” richting Chastre. 
 
Wij rijden voorbij  het domein “Memorial Kon-
golo” in Chastre. Dit domein ontstond in 1967 
ter ere van alle missionarissen die het leven 
lieten tijdens de periode van zware onlusten 
de welke opdoken na de onafhankelijkheid van 
Congo (1962-1964). 
 
Onze eerste 65 kilometers  zitten er op en we 
houden onze drankstop in de “Ferme Brasserie 
de Bertinchamps” - Gembloux.  Sinds enkele 
jaren speelde de Heer Benoit Humblet met de 
idee om een brouwerij op te starten waar hij en 
zijn familie artisanaal bier wilden gaan brouwen 
ergens op grondgebied van Gembloux. In de-
cember 2011 begint het grote avontuur door de 
aankoop van de hoeve van Bertinchamps. Na 
belangrijke renovatiewerken en installatie van 
het nodige materiaal kan eind november 2012 
het eerste brouwsel gebrouwd worden : “La 
Bertinchamps”. Vanaf 2013 starten zij ook met 
de uitvoer naar andere landen. Een domein dat 
de moeite waard is om te bezoeken. 
 
Na nog eens ongeveer 9800 meter rijden wij 
via Mazy naar de Grotten van Spy. 
 
Zien wij nu eindelijk een zonnestraaltje aan de 
hemel ?  Effe maar, het was ijdele hoop …. 
 
Een zeer mooie streek is de streek van Arbre.  
We toeren naast een waterloop “Le Burnot” 
genoemd. Puur natuur en zo rustgevend!

7
page_7.indd   1 18/06/2017   8:52:09



6
page_6_promo.indd   1 15/06/2017   19:06:36

We rijden voorbij het Coloma Park, met de 
prachtige rozentuinen die echt de moeite 
waard zijn om te bezoeken! 
 
Na het Krabbos te zijn doorgereden, trekken 
wij richting Braine-le-Château, Braine l’Alleud 
en rijden zo naar Waterloo waar rechts de 
Leeuw van Waterloo staat te pronken. 
 
Nog steeds langs mooie maar hobbelige 
baantjes rijden we door Ways. 
 
In Genappe konden wij de gekende suikerfa- 
brieken zien staan, maar die intussen volledig 
gesloten zijn. 
 
Een andere bezienswaardigheid is de Abdij van 
Villers La Ville. Over een fel gehavende baan 
van “kinderkoppen” rijden wij voorbij de “Ferme 
de Colombier” richting Chastre. 
 
Wij rijden voorbij  het domein “Memorial Kon-
golo” in Chastre. Dit domein ontstond in 1967 
ter ere van alle missionarissen die het leven 
lieten tijdens de periode van zware onlusten 
de welke opdoken na de onafhankelijkheid van 
Congo (1962-1964). 
 
Onze eerste 65 kilometers  zitten er op en we 
houden onze drankstop in de “Ferme Brasserie 
de Bertinchamps” - Gembloux.  Sinds enkele 
jaren speelde de Heer Benoit Humblet met de 
idee om een brouwerij op te starten waar hij en 
zijn familie artisanaal bier wilden gaan brouwen 
ergens op grondgebied van Gembloux. In de-
cember 2011 begint het grote avontuur door de 
aankoop van de hoeve van Bertinchamps. Na 
belangrijke renovatiewerken en installatie van 
het nodige materiaal kan eind november 2012 
het eerste brouwsel gebrouwd worden : “La 
Bertinchamps”. Vanaf 2013 starten zij ook met 
de uitvoer naar andere landen. Een domein dat 
de moeite waard is om te bezoeken. 
 
Na nog eens ongeveer 9800 meter rijden wij 
via Mazy naar de Grotten van Spy. 
 
Zien wij nu eindelijk een zonnestraaltje aan de 
hemel ?  Effe maar, het was ijdele hoop …. 
 
Een zeer mooie streek is de streek van Arbre.  
We toeren naast een waterloop “Le Burnot” 
genoemd. Puur natuur en zo rustgevend!

7
page_7.indd   1 18/06/2017   8:52:09



In Sambreville komen wij helaas terecht in een ker-
mis en moet de geplande route gewijzigd worden. 

Via omleidingen waar menigeen een beetje in het 
rond heeft gedraaid, geraken we terug op de goede 
baan, richting Nijvel. 
 
We hebben intussen al zo’n 150 kilometers “gevre-
ten” en onze magen zetten zich aan het knorren. 
 
Aangekomen in het restaurant “Le 7ième Sens” 
(Nijvel) hebben wij met z’n allen genoten van een 
lekkere maaltijd. 
 
Het was weer een héél mooie rit.  Dank je wel Maggy 
en Willy!
 
Jacqueline
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Afspraak was om 8 u 15 aan de afrit 12 in Dil-
beek. 
 
Op deze brede laan was ruimte genoeg om te 
parkeren met onze droomauto’s. 
 
Weer eens een blij weerzien met bekenden, en 
we maakten ook  kennis met nieuwe gezichten. 
 
De zon was al van de partij. We hadden er zin 
in. 
 
Op weg dus naar Sint-Truiden, zaal Pandero-
sa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de parking stonden al veel mooie oldtimers, 
waaronder heel wat Spitfires. 
 
We mochten er aanschuiven aan het lekkere 
ontbijtbuffet. 
 
Na het eten kregen we een briefing en een zak 
met onze roadbook en enkele drankjes, en we 
vertrokken voor een rit van 120 km.

Verslag Karweirit 2017
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Aan het roadbook was ook een fotowedstrijd verbon-
den, 9 foto’s vooral van kapelletjes en een altaar die 
we op ons parcours moesten terugvinden. 
 
Niet gemakkelijk vermits ze niet in de juiste volgorde 
stonden. Maar het scherpte alleszins ons opmer- 
kingsvermogen. 
 
De ambitie om alle kerken en kapelletjes binnen te 
gaan bekijken en naar dat altaar te zoeken was er 
niet. 
 
Dat was echter buiten Monique (de presidente) ge- 
rekend. Plots zagen wij haar uit de auto stappen, en 
onmiddellijk prijs: joepie het was de juiste kapel met 
het juiste altaar. Ingeving of devotie? 
 
We genoten van de mooie vergezichten, uitgestrekte 
akkers vol met fruitbomen, netjes op rijen gezet. De 
bloesems waren al iets te ver uitgebloeid. We had-
den immers al enkele warme dagen gehad, nu ge- 
volgd door enkele vorstnachten. We voelden mee 
met deze fruittelers die weer eens in spanning moe- 
ten geleefd hebben. Hier en daar zagen we ook hoe 
geïnvesteerd was om grote plasticluifels te kunnen 
uitrollen over de fruitbomen. 
 

We hielden halt in het café 
Pachthof in Borlo. Er be- 
vindt zich daar een oor- 
logsmuseum met als thema 
Winter 1944. Ook rond de 
binnenkoer stonden heel 
wat spullen over het dage- 
lijks leven in oorlogstijd. 
 
Op deze zonnige zondag 
kwam er veel volk om iets 
te drinken op het terras. 
 
En we vertrokken opnieuw 

voor de zoektocht. 
 
We hielden nu halt aan de hoeve van brouwerij Ker-
kom. 
 
Op de parking in de boomgaard konden we ons 
vergapen aan bijzondere machines, er was nl. een 
samenkomst van een trike-motoclub. 
 
Op de binnenkoer van de brouwerij was het dus ook 
weer een overrompeling van levensgenieters. 
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We proefden er hun ambachtelijk gebrouwen Bloe-
semkriek en het blond- of bruin Binkbier. Lekker. 
 
Onze roadbook bracht ons wat verder naar een groot 
fruitbedrijf. De naam Pipo deed ons denken aan iets 
van een school of zo, maar het schijnt een privébe- 
drijf te zijn. Weer eens veel volk dat zat te genieten 
van fruittaart of drankjes. 
 
Sommigen onder ons gingen ook even mee met 
het treintje, om zo de uitgestrektheid van de boom-
gaarden aan te voelen, terwijl de fruitboer uitleg gaf 
over de bloemetjes en de bijtjes. 
 
En weer verder met onze roadbook, voor het laatste 
deel. 
 
Het was een mooi parcours. We bewonderden wei-
den met paardenbloemen,  de bloempjes en fris-
groene blaadjes van de bomen, grote hoeves en 
prachtige villa’s, en uitgestrekte vlaktes. Veel vlakker 
dan bij ons in ’t Pajottenland. 
 
Veel gemeentenamen waren voor ons ook on- 
bekend: Engelmanshoven, Groot-Gelmen, Mettek-
oven, Kuttekoven, Hendrieken . . . 
 
Leuk: de hoofdprijs van de fotowedstrijd werd weg-
gekaapt door onze leden Danny en Christine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tip: de afstanden in het RB ook liefst vermelden in 
Miles. 
 
Danny en Hilde hebben voor POV hun schouders 
gezet  onder deze organisatie, om aan te sluiten 
bij een organisatie van de Spitfireclub Vlaanderen. 
Onze dank hiervoor. 
 
We kijken al uit naar de volgende uitstap.

Edith  en  Julien
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UITNODIGING 
Wie weet da?-rit 

16-07-2017 
Organisatie van  

Loes en willy 
Brenda en filip  

0478 22 08 03 
 

 
 
 
 

 
           273 

 

 

Ontbijt om 9h00 en vertrek om 10h00 vanuit De kinderopvang “De Speelboom”, Heerdweg 15 te Vinkt. 

‘s Middags: picknick meenemen.  Onderweg drankstop. 

Om 17h00 worden jullie verwacht in het restaurant. 

Kostprijs: 34 €/lid   zonder avondmaal = 15 € 

 37 €/niet-lid  zonder avondmaal = 18 € 

 12 €/kind tot 12 jaar zonder avondmaal =   6 € 

In de prijs is inbegrepen: ontbijt, avondmaal, drankbonnetje, roadbook, …. 

Inschrijven TEN LAATSTE op 2 juli 2017 op rek. BE47 7340 1617 7080 o.n.v. De Pajotse Oldtimer Vrienden, met 

vermelding van aantal personen en aantal kinderen. 

www.depov.be         info@depov.be 
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Edith  en  Julien
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UITNODIGING 
Wie weet da?-rit 

16-07-2017 
Organisatie van  

Loes en willy 
Brenda en filip  

0478 22 08 03 
 

 
 
 
 

 
           273 

 

 

Ontbijt om 9h00 en vertrek om 10h00 vanuit De kinderopvang “De Speelboom”, Heerdweg 15 te Vinkt. 

‘s Middags: picknick meenemen.  Onderweg drankstop. 

Om 17h00 worden jullie verwacht in het restaurant. 

Kostprijs: 34 €/lid   zonder avondmaal = 15 € 

 37 €/niet-lid  zonder avondmaal = 18 € 

 12 €/kind tot 12 jaar zonder avondmaal =   6 € 

In de prijs is inbegrepen: ontbijt, avondmaal, drankbonnetje, roadbook, …. 

Inschrijven TEN LAATSTE op 2 juli 2017 op rek. BE47 7340 1617 7080 o.n.v. De Pajotse Oldtimer Vrienden, met 

vermelding van aantal personen en aantal kinderen. 

www.depov.be         info@depov.be 
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Ook dit jaar ging in Ternat ter gelegenheid van 
de Sinksenkermis, de Bloemenstoet door. Elk 
jaar wordt een thema gekozen en dit jaar stond 
die in het teken van oldtimers.  De Pajotse Old-
timer Vrienden waren graag bereid om met een 
aantal auto’s deel te nemen. 
 
De oorsprong van deze bloemenstoet gaat ver 
terug, de 1ste zou zijn doorgegaan in  1912 
toen de gebroeders Poodt voor de allereerste 
keer uitrukten  met een versierde bloemen-
kar. Op deze manier wilden ze een originele 
ode brengen aan de lente. Dit is de aanleiding 
geweest voor een jaarlijkse bloemenstoet op 
Pinkstermaandag. Recent zouden er  docu-
menten teruggevonden zijn in de bibliotheek 
van Asse,  die de oorsprong reeds eind 19de 
eeuw situeert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bloemencorso  van Ternat werd, samen 
met de bloemencorso’s in  Loenhout, Sint-Gil-
lis-bij-Dendermonde, Blankenberge,  en de 
Kleine Bloemenstoet in Wommelgem in 2013 
erkend als Vlaams immaterieel cultureel erf-
goed. Ook werd reeds met de 5 Vlaamse 
corso’s en 7 Nederlandse die de gezamenlijke 
ambitie hebben om hun traditie te nomineren

Verslag Bloemenstoet Ternat  2017
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voor de Representatieve Lijst van het Imma-
terieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van 
UNESCO een dossier ingediend. 
 
Dat de bloemenstoet een lange traditie kent, 
kunnen ook onze leden beamen. Nicky Jones 
en Martine zijn allebei opgegroeid in Ternat en 
herinneren zich nog heel goed dat zij in hun 
jeugd  hun fietsen versierden met bloemen 
uit de tuin, om deel te nemen aan deze stoet.  
Tientallen jaren lang werden de bloemenwa-
gens immers gemaakt door de Ternatse wijken 
en toneel- en andere verenigingen. 
 
Van ’s morgens vroeg was het al erg druk op 
het industrieterrein, de bloemstekers van de 
vereniging “De Meiklokjes” hadden een drukke 
ochtend voor de boeg. Deze Ternatse  vereni-
ging heeft heel wat  met expertise rond het 
maken van bloemenwagens, zij helpen ook bij 
de corso’s in andere steden. Naast onze 12 
wagens moesten ook nog de chars en auto’s 
van andere deelnemers versierd worden.  Vele 
handen zorgden voor mooie bloemstukken! 
 
Van 13 tot 15 uur stonden onze wagens ten-
toongesteld in de Dreef, en lokten vele toe-
schouwers.  Rond half vier zette de indruk-
wekkende stoet zich in beweging door de 
verkeersvrije straten van Ternat.  Naast onze 
wagens waren ook verschillende verenigingen 
vertegenwoordigd, en diverse muziekbands 
zorgden voor de nodige sfeer.  Mede door het 
mooie weer waren vele mensen op de been 
om naar de stoet te kijken. Gelukkig (voor de 
bloemen) werd het niet te warm! 
 
Terug aan de Dreef was het tijd om nog even 
na te praten en daarna konden onze deelne-
mers tevreden terug naar huis, het was een 
fijne dag geweest en een speciale ervaring om 
met een met bloemen versierde auto te rijden.

Maggy 
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UITNODIGING: Ritje van de Voorzitter 

 

Wanneer : zondag 20 
augustus 2017 

Waar : Café het 5de Wiel, 
Oetingen 

Samenkomst vanaf 9h30, 
vertrek om 10.00 h 

 

‘s  Middags is een maaltijd in buffetvorm 
voorzien, koud en warm buffet, dessert en 
koffie, wijn en water inbegrepen. 

Nadien is een bezoekje gepland.  

In de late namiddag is er een drankstop.  
 

 

 

 

 

Prijs pp leden: 40 €  -  Prijs pp  niet leden : 46 € 

Prijs < 12 jaar: 15 €  -  Prijs pp zonder eten : 15 € 
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“OPLETTEN GEBLAZEN!
In smalle straten waar auto’s fietsers niet 
zonder risico kunnen inhalen, fiets je beter 
meer in het midden van de weg dan rechts.
Zo voorkom je dat een achteropkomende auto-
mobilist dat gevaarlijke manoeuvre uitvoert en 
jou meesleurt.
Automobilisten in de stad zijn trouwens ver-
plicht om zich aan te passen aan de snelheid 
van de fietsers!”

Enerzijds wordt aan de fietsers “aangeraden” om 
hun plek op te eisen, en anderzijds zorgt dit voor 
veel wrevel bij de automobilisten!

page_18_promo.indd   1 28/02/2017   19:35:12
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24 tot 28/5/2017 
 
Dag 1 
 
Gezien de bestemming, Frankrijk/Bourgogne 
was de samenkomst voor ontbijt langs de E19, 
aan het benzinestation van Nijvel. 
 
Rond 8 uur was iedereen op tijd aanwezig, 
behalve, jawel, onze voorzitter… het was af-
gesproken,  het is hem vergeven… HIHIHI. 
Langs de autosnelweg rijden we richting Cam-
brai, Reims en volgens de roadbook moesten 
we richting Metz.  

De zon was volop van de partij en rond 12 uur 
namen we een middagpauze langs de auto- 
snelweg, aan de “aire de Reims”.  

Andere P.O.V. leden waren daar ook gestopt, 
o.a. Frans Verhaegen en zijn vriend Jean die 
een nagel had gebroken aan een van zijn 
vingers … met een nagelknipper was deze 
medische ingreep geslaagd. 
 
We zijn blijven rijden op de autosnelweg met 
een stop later aan “relais de Pontigny” en via 
de binnenbanen, na een stop in “La grange de 
Beauvais”.  

Nog 20 kilometer rijden en de bestemming was 
bereikt, hotel Campanille in Moneteau, dichtbij 
Auxerre. 
 

5-daagse Bourgogne 2017
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Na een verfrissende douche en het avondeten 
( terrine campagnarde, boeuf bourguignon met 
frietjes en dessertje) waren we voldaan … een 
verdiende nachtrust was welkom … 1ste dag 
was voorbij, geslaagd en zonder technische 
problemen aan de oldtimers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 2 
 
Na een stevig ontbijt verlaten we Moneteau 
en rijden we naar Guédelon om daar, met een 
Nederlandstalige gids, de bouw te bezoeken 
van een nieuw versterkt kasteel, gebouwd met 
de technieken van de 13de eeuw!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al de nodige grondstoffen voor deze bouw 
komen uit de bodem van de locatie (behalve 
Franse steen, uit de buurt). Bepaalde compo-
nenten van de gereedschappen waren ook niet 
afkomstig van de locatie uit veiligheidsredenen, 
geëist door inspectie! 
 
Het project/werf, al 20 jaar aan de gang, is een 
privé initiatief, zonder publieke tussenkomst, 
jaarlijks komen er 300.000 bezoekers ... het 
project is zeker niet verlieslatend ! (Meer info: 
www.guedelon.fr) 

On the road again, langs de Lac de Bourdon, 
vlug een kijkje nemen naar de château de Ra-
tilly en o.a. via Saint Fargeau en Saint Moustier
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(het zijn daar allemaal heiligen zoals bij de 
P.OV. hihihi) nemen we de richting van onze 
laatste bestemming, in Toucy, bij Mr Alain 
Thuret. De ateliers Bernasse gaan bezoeken 
… 

Alain Thuret is voorzitter van “L’amicale des 
clubs Citroën-DS France “ met jawel, 10.000 
leden … Freddy … er is nog werk aan de win-
kel! 
 
Oorspronkelijk hebben ze op die locatie, o.a. 
fietsen geproduceerd van het merk Hygina, 
hier werd ook het ontwerp (Brevet!) gemaakt 
van de 2 achterwieltjes voor de kinderen, en 
in verband met informatica, de co-axiale fiche 
uitgevonden!
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Vandaag staan er een 60-tal oldtimers, o.a.: de 
eerste Citroën type A, 2 Rosalies, de eerste gepro-
duceerde  DS cabriolet, door Chapron voor Citroën, 
waarde 400.000 €.  Ook andere merken zijn hier 
aanwezig……Maserati (o.a. met S.M.), Mathijs (niet 
onze Danny HIHIHI), Vespa, 4CV … 
 
Ook is er een aparte ruimte voor de collectie mo-
toren, 100 exemplaren sinds begin 19de eeuw! 
Na dit bezoek rijden we terug naar Moneteau en ’s 
avonds gaan we samen eten in restaurant “La Gril-
lade” daar in de nabije omgeving. Onze voorzitter 
geeft ons daar de uitleg in verband met de rit voor 
de volgende dag met als gevolg een verdiend ap-
plaus, ook voor Monique (gezien haar recent verblijf 
in het ziekenhuis!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 3 

Iedereen (dankzij de tussenkomst van Martine) 
neemt zijn ontbijt op het terras in de zon, zalig! 
Met onze oldtimers rijden we 20 kilometer verder, 
richting Migé, om daar de windmolen van Dautin te 
bezoeken. 
 
Een 500- tal meter voor de aankomst had Marc 
Vandenhoeck een jong hert aangereden, het 
dier was op slag dood. De schade aan de BMW 
was enorm en de “co-piloot”, Arlette zag er maar 
bleekjes uit! 

De “gendarmerie nationale” was wel onmiddellijk ter 
plaatse! 
 
In 1794 zijn ze gestart met de bouw van die molen 
en tot 1895 is die operationeel gebleven. Die molen 
werkt met hulp van tandwielen, oorspronkelijk volle-
dig in gietijzer … om de herstellingen te ver- 
snellen, werden gleuven voorzien in de kronen van 
die tandwielen en lieten ze houten tanden maken 
in Cornier. Hout = boom van de streek, sterker dan 
eik … zo kan een defecte tand vervangen worden 
binnen het uur. Je moet er maar aan denken! 
Meer info: www.moulinavent-dautin.com
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Volgende bezoek: De steengroeve van Aubigny 
… wat een ruimte! Gangen van kilometers lang en 
echt killig daar binnen! (www.carrière-aubigny.com)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankzij Jacqueline Walckiers (zuster van POV 
leden Alain en Daniël) wonende in Auxerre hebben 
wij daar, maar ook de volgende dagen, de uitleg 
van de gids goed kunnen volgen. Bedankt Jacque-
line en de familie! 
 
Daarna zijn we gestopt in Druyes-les-Belles-Fon-
taines, voor het middagmaal in restaurant “L’Au-
berge des sources”: 3-gangen menu met zilveren 
bestek en het was heel lekker! Een fransman zou 
zeggen: “A se laîcher les babiches – om uw vingers 
van af te likken!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor onze laatste bestemming van de dag gingen 
we met Jacqueline, langs heel mooie landdorpen 
zoals Fontenailles, Coulanges, Chevannes, op 
weg naar Auxerre om het centrum van de stad te 
bezoeken. Na het bezoek van de kathedraal was 
Monique haar hoedje vergeten op een bankje … 
Guido (nieuw lid) heeft 1 uur later haar hoedje 
teruggevonden … goeie punten gescoord bij de 
vrouw van onze voorzitter … niets is teveel voor 
ons Monique!
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Voor onze laatste bestemming van de dag gingen 
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bezoeken. Na het bezoek van de kathedraal was 
Monique haar hoedje vergeten op een bankje … 
Guido (nieuw lid) heeft 1 uur later haar hoedje 
teruggevonden … goeie punten gescoord bij de 
vrouw van onze voorzitter … niets is teveel voor 
ons Monique!
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’s Avonds was iedereen terug in het hotel en zijn we 
onmiddellijk gaan slapen na een lange zware dag, 
niet alleen voor de oldtimers!  
 
Dag 4  

Na het dagelijkse ontbijt vertrekken de oldtimers 
langs weer enkele typische Franse dorpen richting 
Avallon. Een parking was natuurlijk gereserveerd 
voor onze oldtimers.  

Daar zijn we een museum gaan bezoeken van 
oude kledingstukken, in totaal ongeveer 3.000 
kostuums. In 2017, ter gelegenheid van de 200 jaar 
geleden geboorte van Pierre Larousse (woorden-
boek) was het thema: de mode van A tot Z. Aan 
de letter C was er in de zaal, de bekende oude 
“cache-poussière” maar ook een “canezout” = soort 
ondergoed voor vrouwen. De naam Canezout zou 
volgens schrijver Victor Hugo afkomstig zijn van de 
datum “15 août” …?  
 
’s Middags zaten we daar nog op het terras en in de 
namiddag zijn we de wijnkelder gaan bezoeken van 
de familie PL & JF Bersan in Saint-Bris-le-Vineux. 
Na het bezoek aan de kelder hebben we de witte 
en rode wijn op basis van Chardonnay, Sauvignon, 
Pinot noir, mogen proeven … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadien zijn we terug naar het hotel gereden in 
Moneteau. Ik weet niet waarom, maar mijn co-pi-
loot, Yvette had het moeilijk om de roadbook nog te 
volgen … die wijn zeker!

We zijn toch, met moeite, in Moneteau geraakt. Na 
het avondeten hebben alle leden een aandenken 
gekregen en wederzijds hebben de leden, Freddy 
en Monique, Greta en Stefaan ook bedankt met als 
geschenk een paar flessen wijn voor hun enorme 
inzet tijdens die 5 dagen.
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Dag 5  

Het moest er van komen, de laatste dag! Zouden we 
volgend jaar niet vertrekken voor 6 dagen hihihi!  
 
We verlaten het hotel rond 9h30 en o.a. na een lange 
afstand op de N77 (de bekende N7, richting Zuid is 
misschien voor later) is iedereen op tijd in het stadje 
Arcis-sur-Aube, restaurant “Le Saint-Hubert” voor de 
laatste maaltijd, weer een lekker 3-gangen menu, het 
was weer dik in orde!  

Om terug naar huis te rijden, hadden we de keus: de 
roadbook volgen of de GPS … We verlaten Frankri-
jk, ik herhaal land van schrijver Victor Hugo … spijtig 
genoeg was er onze vriend Hugo (Demetser) er voor 
de eerste keer niet bij! We vergeten hem niet!  
 
En we rijden België binnen, bijna iedereen was op 
tijd thuis, na een 3de lekke band op 5 dagen (van de 
achterruit gaan we zwijgen) heeft onze voorzitter zijn 
terugreis met bijna 24 uur moeten uitstellen. 
 
Tot volgend jaar en nog proficiat aan het bestuur! 
Jean-Luc
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Milieuzone Rotterdam niet langer van  
toepassing voor oudere benzineauto’s

Personenauto’s en bestelauto’s van vóór 1 juli 
1992 die op benzine rijden mogen door de ge-
meente Rotterdam niet langer worden geweerd 
uit de Milieuzone Rotterdam. Dat heeft de 
meervoudige kamer van de Rotterdamse recht-
bank bepaald. Het verkeersbesluit blijft wel in 
stand voor personen- en bestelauto’s met een 
dieselmotor van vóór 1 januari 2001. Stichting 
Rotterdamse Klassiekers is verheugd over het 
besluit van de rechter. Die deed uitspraak in de 
veertien rechtszaken die tegen de gemeente 
Rotterdam werden gevoerd inzake de milieu-
zone Rotterdam. 
 
Op 27 maart 2017 stonden de veertien eisers 
tegenover de gemeente voor de meervoudige 
kamer in Rotterdam. Stichting Rotterdamse Klas-
siekers was samen met de FEHAC aanwezig om 
de eisers te steunen. De eisers en honderden 
andere gedupeerden hebben de uitspraak van de 
rechter in spanning afgewacht. 
 
Benzine voertuigen én voertuigen met de combi 
benzine/LPG kunnen weer op de Noord oever 
van Rotterdam rijden. Ook komen zij dan weer 
in aanmerking voor een parkeervergunning. De 
uitspraak geldt dus niet voor iedereen. De mi-
lieuzone Rotterdam blijft van kracht voor diesel 
voertuigen met een bouwjaar voor 2001. Dat blijft 
zo tot dat deze voertuigen de leeftijd van 40 jaar 
hebben bereikt. 
 
Stichting Rotterdamse Klassiekers is blij met deze 
uitspraak. “Dit is een stap in de goede richting. De 
Algemene Bezwaren Commissie had dit advies 

al eerder bij de 
wethouder neerge-
legd, maar zonder 
argumenten heeft de 
wethouder dit naast 
zich neergelegd. Nu 
de rechter het beroep 

heeft uitgesproken, kan de wethouder dit niet 
meer negeren.” Niels van Ham van de Stichting 
Rotterdamse Klassiekers gaf verder nog aan, dat 
deze uitspraak- ook technisch gezien- nauwelijks 
teruggedraaid kan worden. “De onderbouwing, en 
dat is door meerdere partijen bevestigd, is wa-
terdicht.” Verder zei een opgetogen van Ham, de 
uitspraak van de rechter “een felicitatie voor alle 
Rotterdammers te vinden.” 
 
Ook is niet met cijfers onderbouwd wat het effect 
is van het weren van deze groep auto’s. Vol-
gens een rapport van TNO maken die slechts 
0,14% van het totale verkeer uit. Op basis van 
datzelfde rapport van TNO acht de rechtbank het 
aannemelijk dat de maatregel voor deze kleine 
groep auto’s een te verwaarlozen milieuopbrengst 
oplevert. De rechtbank heeft zelf bepaald dat de 
Milieuzone Rotterdam niet van toepassing zal 
zijn op personen- en bestelauto’s op benzine 
van vóór 1 juli 1992. “Het gemeentebestuur heeft 
niet aannemelijk gemaakt dat deze voertuigen 
gezamenlijk een onevenredig groot deel van de 
uitstoot van stikstofdioxide veroorzaken”, aldus de 
rechtbank. 
 
Bron: Auto Motor Klassiek
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Cadillac Eldorado 1979 
 
Goede staat - nieuwe banden M/S

Donkerbruin metaalkleur

Luchtvering - voorwielaandrijving

Verbruik: 14 liter

Interesse, contacteer Phil Cornelis: 0475/83.74.58
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In oktober 2017 is het weer tijd voor een bestuursverkiezing.  

We zijn op zoek naar mensen die het huidige bestuur willen 
komen versterken. 

Wie interesse heeft kan contact opnemen met de voorzitter 
Freddy, of met één van de bestuursleden.

Verkiezing bestuur

exclusieve uurwerken & juwelen

Omega • Centoventuno • Montblanc • Marco Bicego • Balmain • Hamilton • Nona

Oudstrijdersplein 20 - 22 ┃9400 Ninove┃054 33 45 89

Stel je kandidaat en 
help je club!
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